
Doop- en overstapviering op 6 juli 2025 om 11.00 uur in de Grote Kerk in Dalfsen 
 

Voorganger: ds. Freek Schipper - Organist: Wim van Lenthe - Lectrix: Herma Nap 
 

In deze dienst zal Saar Nine Kogelman de doop ontvangen en maken enkele kinderen de overstap van  

basis- naar middelbare school, van kindernevendienst naar  tienerkerk. Kinderen tot 12 jaar blijven in de 

kerkzaal. De tieners gaan eerst naar de tienerkerk en komen na het lied na de overdenking de kerk in. 
 

- Welkom en mededelingen 

- Lied 868: 1 en 5 [Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere] 

- Woord van vertrouwen en groet 

- De doopkaars en een gedachteniskaars worden aangestoken en het doopwater wordt ingeschonken 

- Inleiding op de doop en doopgebed 

- Geloofslied op de melodie van Lied 913 (Wat de toekomst brengen moge)  

Samen mogen wij geloven in de God die leven geeft. 

Hij gaat ons verstand te boven, maar toont steeds weer dat Hij leeft 

in het licht, de lach, de woorden ‘lieve kind, Ik houd van jou’; 

in zijn Zoon die werd geboren als een teken van zijn trouw; 
 
 

in zijn Zoon die is gestorven om te tonen: God vergeeft. 

Maar Hij leeft weer en belooft ons dat zijn liefde toekomst heeft. 

In zijn Geest mogen wij bidden, kerk zijn en hulpvaardig zijn. 

God zal altijd in ons midden op zijn nieuwe aarde zijn! 
 

- De doopvragen worden beantwoord en Saar Nine wordt gedoopt 

- Vraag aan de gemeente 

- We zingen staande Lied 359 op de wijs van ‘Ozewiezewoze’ [Leven is gegeven, 2 verzen] 

- Gebed 

- Lezing van Deuteronomium 32: 10 tot en met 12 

- Lied 868: 2 [Lof zij de Heer, … heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven] 

- Overdenking, uitlopend op een gezamenlijke activiteit 

- Lied 629 uit Hemelhoog  

Heer, ik kom tot U, neem mij hart, verander mij. Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 

Want, Heer, ik heb ontdekt dat, als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken 

voor de kracht van uw liefde. 

   Refrein:  Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. 
 

Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. 

En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven 

door de kracht van uw liefde.    Refrein 
 

- De tieners komen bij ons in de kerk 

- De overstappers komen met hun ouders voorin staan.  

   Ze ontvangen goede woorden en geschenken en worden verwelkomd door de tienerkerk 

- Gebed 

- Collecte 

- Lied 473 uit de bundel Hemelhoog  

 Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  O God, zegen mij alle dagen lang! 

     Refrein 1   Vader, maak mij tot een zegen.  Ga mij niet voorbij. 

   Regen op mij met uw Geest, Heer,  Jezus kom tot mij 

   als de Bron van leven die ontspringt diep in mij. 

Breng een stroom van zegen waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  Zegen ons waar we hoop en liefde geven 

Zegen om de ander tot zegen te zijn!  O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

    Refrein 2 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn, 

wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, 

van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn      2 x     

- Zegen 


